
 
 
 
 
Leo, toen je zoveel jaren terug in dit Duffel je vaste stek en je geluk vond, heb 
je voorzeker nooit kunnen beseffen wat dit Duffel voor jou zou betekenen. 
Voor jou en ook voor ons. Je zette je sterke schouders onder verschillende 
verenigingen en werd zo ook één van de stichters van onze eigen CSD. 
 
Leo! Dat ene woordje was voldoende om te weten dat we bij jou voor alles en 
nog wat terecht konden. Je was een échte vriend, een goedlachse man, een 
correct iemand. Een man met wie het aangenaam samenwerken was; een man 
waarop we konden vertrouwen en die dat vertrouwen nooit beschaamde. 
 
Leo, de CSD is in goede handen. We weten dat je van hierboven lachend 
toekijkt en zegt: ‘Goe bezig mannen, doe zo verder!’. En dat zullen we doen, op 
de manier zoals jij het ons gevraagd hebt. Het zal niet moeilijk zijn, want de te 
volgen weg had jij al voor ons uitgestippeld. 
 
Leo, bedankt voor alles! We zullen je missen, niet alleen in ons hart maar voor 
oh zoveel kleine en grote dingen. 


